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Foto van de maand

Don Quichot, De man van La Mancha

Het verhaal van Don Quichot is rond 1605 geschreven door Miguel de Cervantes.  Het verhaal gaat over  een arme edelman die de 
oude heldentijd weer probeert terug te roepen door op avontuur uit te gaan, net zoals de dolende ridders uit de middeleeuwen. In 
die tijd waren de ridderromans zeer gewild. Cervantes slaagde erin de draak te steken met al die geromantiseerde ridderromans. Hij 
schreef een volkomen belachelijk verhaal over een zelf verheven ridder met zijn schildkaap Sancho Panza. Don Quichot wordt uitge-
beeld op een groot oud en mager paard (Rocinant) en Sancho Panza op een ezel. Don Quichot wordt gehuld in een oud verroest 
harnas en een papieren helm. Ze strijden met alle goede bedoelingen tegen denkbeeldig kwaad en onrechtvaardigheid in deze 
wereld. Maar, ze doen dit op een absurde, komisch-dolle manier middels onpraktische daden, waardoor de denkbeeldige strijd die ze 
voeren volkomen belachelijk wordt. Dat Don Quichot behoorlijk in de war is, blijkt als hij herbergen aanziet voor kastelen, geestelijken 
voor schurken (kritiek op de kerk), windmolens voor reuzen, een kudde schapen voor een leger en een prostituee voor een prinses. 
Maar zijn waanideeën stuiten steevast op de nuchterheid, de voorzichtigheid en de spreekwoorden van Sancho. Deze botsing tussen 
de ideale en fictieve wereld van Don Quichot en de werkelijke wereld van Sancho is een hoofdthema van het boek en meteen ook 
de bron van een groot deel van zijn humor. 

Het verhaal gaat langs de wegen in La Mancha, midden Spanje, net onder Madrid. Er zijn (toeristische) routes uitgezet om de 
beschreven kleine dorpjes langs te gaan. Ook onze route leidde kort langs de route van Don Quichot. Vanaf de snelweg zagen we 
een groot hoog gelegen kasteel en 10 prachtige windmolens, gelegen op een smalle bergrug.   

Don Quichot, de man van La Mancha zal binnenkort verschijnen als musical, met Huub van der Lubbe in de hoofdrol. 

Met groet,  John Oosterhuis (john.oosterhuis@xs4all.nl)

Foto voorpagina een beeld uit het Sint Liobaklooster is , zie pag 10 en 11



  
Meditatie

Roel Pomp
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Een plek waar de doden 
leven.
Ik maak ze mooi in mijn herinnering die mij ontvallen zijn,
ik praat met hen in stille ogenblikken en laat ze blij
en vrolijk zijn,

ze zitten naast elkaar, een hemel zonder tranen en verdriet.
Zo heel verschillend stierven zij. Mijn vader, veertig jaar
nog maar,

een concentratiekamp, een winter lang geen warme voeten
en doodgaan ver van huis. Mijn hoogbejaarde moeder,  
levensmoe en oud,

pijnloos weggegleden, rustig stervend. Mijn eerstgeborene,
een zoon, ten prooi aan het gebonk van kwade machten
in zijn hoofd

en dapper streed, maar radeloos van angst zijn leven niet
meer wilde. Ze zijn niet meer. Zal ik hen ooit nog eens
ontmoeten? Mij bij hen voegen?

Of zal het anders zijn? Zonder gezicht, geen naam en geen
herkenning meer. Niets meer van hier en nu. Hoe zal het
zijn daar aan de overkant?

Zó zal het zijn: dat zij die hier geleden hebben het daar zullen
zeggen: wij hebben geleden, wij hebben gehuild - en dat, 
als uit een zee van liefde,

een stem zal klinken: gezien heb ik jouw pijn, gehoord heb 
ik jouw angst, ik zal er zijn voor jou, voor jullie allemaal,
een kroon van sterren 

op je hoofd, een krans van bloemen om je hals - dat dan
zij die geleden hebben glimlachend en met tederheid
terugzien op 

hun leven hier, dat zij ervaren mogen hoe al het kwaad 
en al hun leed veranderd is in rust en vrede, dat ze
gelukkig zijn en heel.

Uit mijn gedichtenbundel ‘Kijkend Licht’ van 2010
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Velserbroek
Kruispunt

Terugblik: kloosterweekend
Wat was het een bijzonder weekend, van 13 tot 15 oktober in 
het Lioba klooster in Egmond Binnen. Een gemêleerde groep, 
die al snel op elkaar betrokken raakte. Openheid en samen 
delen waren kernwoorden. Elders leest u een verslag van Marja 
van Leeuwen en kunt u door foto’s toch nog een beetje zien 
hoe dit weekend was. Het was zeker niet het laatste klooster-
weekend! (Zie ook pagina’s 10 en 11en de foto op de voorpa-
gina).

Veranderingen
We leven in een tijd van verandering. Nu is verandering niet 
voorbehouden aan onze tijd, maar soms lijkt het wel alsof het 
nu erg hard gaat met veranderingen. We kunnen er ook naar 
uitkijken, zoals in de tijd van advent, die gaat komen. Dan zijn 
we vanuit het donker gericht op het licht dat gaat komen en 
ook altijd weer gekomen is. 
Natuurlijk is het een spannende tijd rond de verkiezingsdatum 
op 22 november. Welke verandering ons dan te wachten staat, 
is nog onbekend. Maar dat het anders zal worden, is al duidelijk 
in de aanloop naar deze verkiezingen. Wij mogen daar invloed 
op uitoefenen. Laten we bidden om wijsheid voor alle mensen 
die de mogelijkheid krijgen om hun stem uit te brengen.  

Laatste zondag van het kerkelijk jaar: wij gedenken
Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
Zoals gebruikelijk herdenken we dan de mensen die ons in het 
afgelopen jaar zijn ontvallen. Sinds dit jaar liggen er voor alle 
overleden gemeenteleden witte steentjes achter in de kerk, 
met hun naam erop. In het boek Openbaringen gaat het over 
een wit steentje, waarop een nieuwe naam staat. Deze stenen 
met namen staan centraal in de viering, waarin het ook over 
stenen zal gaan. Diana Duinker zal voor ons zingen, begeleid 
door Roel Donken, en Kerstin Scholten zal met harpmuziek de 
viering omlijsten. 

Advent
Zondag 3 december (door Jody van der Velde) is de eerste 
adventszondag. We beginnen de adventsperiode met een 
viering die een meditatief karakter heeft. We lezen over de 
bijzondere ontmoeting tussen twee zwangere vrouwen, Maria 
en Elisabeth. Een ontmoeting die uitloopt in de lofzang die 
Maria zingt. Een lofzang die tot op vandaag dagelijks in de 
kloostervieringen gezongen wordt. 
Het combo o.l.v. Hans Hovius speelt en er zullen meerdere 
Taizé liederen gezongen worden.
Zondag 10 december is de tweede adventszondag. Dan lezen 

we over Johannes, aan wie gevraagd wordt wie hij is. Hij vertelt 
vooral wie hij niet is. Toch betekent hij veel: hij laat dat zelf zien 
aan de hand van een citaat uit Jesaja: de stem die roept in de 
woestijn. In elke duistere tijd is het belangrijk dat er een stem 
klinkt die vertelt dat er uitzicht en hoop is. Ook op deze tweede 
advent zal die stem weer klinken. 

KerstChallenge: voor 9-12 en 12-16 jarigen
Met de KerstChallenge beleef je het Kerstverhaal in de vorm 
van spellen. Je speelt de KerstChallenge als groep in je eigen 
gemeente, net als duizenden andere kinderen en tieners in 
heel Nederland. 
Het thema is dit jaar ‘Ga mee!' en sluit aan bij het jaarthema 
van de Protestantse Kerk. Met de KerstChallenge ga je dit jaar 
letterlijk op pad. Weet jij wat te doen in lastige situaties of als 
het even tegenzit? Ontdek het met de KerstChallenge! 
We spelen het spel in twee groepen: 9-12 jarigen en 12-16 
jarigen, net zoals bij Sirkelslag. Dat was een succes, dus doe dit 
keer ook mee! We laten jullie nog weten op welke locatie het 
gehouden wordt. We doen dit weer samen met de Ichthuskerk 
in IJmuiden en de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid. Meer info 
volgt nog. De datum en tijd staat al wel vast, dus noteer het 
vast in je agenda:
vrijdag 8 december 16.30 – 19.00 uur

Herdertjestocht rond de Engelmunduskerk voor 
kleine kinderen
Rond de Engelmunduskerk is op zaterdag 16 december van 
17.30-19.30 uur de herdertjestocht. Kinderen met hun ouders 
lopen langs scenes van het kerstverhaal. Bij opgave wordt je 
ingedeeld in een tijdsslot en loopt de korte route in een groep 
van 25 kinderen met ouders of grootouders. Een aanrader, 
maar wees op tijd met opgeven; vol is vol. Opgeven via 
engelmunduskerkoudvelsen.nl/herdertjestocht.

Joke Zuidema

Adventsviering Ouderenmiddag
Woensdag 13 december houden we onze adventsviering.
De kerk is open om 2 uur en we beginnen om half 3 met 
koffie. Hierna is de adventsviering en we sluiten de middag 
af met een broodmaaltijd. U bent allemaal weer van harte 
welkom om met elkaar op weg te gaan naar Kerst.

Voor vragen kunt u bellen met 
Yvonne Vreeken  tel. 023 5371131  
Gré Riedijk  tel. 023 5385216
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Herdenkingsdienst zeevarenden
De jaarlijkse dienst waarin de gevallenen op zee worden 
herdacht vindt dit jaar plaats op 19 november. Zoals gewoon-
lijk vindt deze plaats in de Nieuwe kerk in de Kanaalstraat in 
IJmuiden. De aanvangstijd is 15:30.

In de dienst worden niet alleen de zeevarenden genoemd die 
in de periode 1939 - 1945 het leven hebben gelaten. Naast de 
tanker de Maassluis worden ook de scheepsrampen met de 
vissersschepen Larissa, Catharina Duyvis en Victory gememo-
reerd alsmede de trawlers Alkmaar en Tzonne.

De herdenking wordt verzorgd door de voorzitter van stichting 
koopvaardijpersoneel ’40 ’45, de heer Hubert Nijgh. Mocht u 
het op prijs stellen dat er in zijn toespraak een naam genoemd 
wordt, dan bent u van harte uitgenodigd om contact op te 
nemen met dominee Leon Rasser. Zijn telefoonnummer is 06 
22090334.

Voorgangers in de dienst zijn ds. Cees Haasnoot (Nieuwe kerk), 
pastor Harald Münch (Engelmunduskerk) en ds. Leon Rasser 
(Protestants Koopvaardijwerk Amsterdam). De organist is Ary 
Rijke en het Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate verzorgt 
de muzikale omlijsting.

Parkeerplaats is in ruime mate gratis beschikbaar. Na afloop is 

er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een 
kop koffie of thee.

Afscheid
Beste gemeenteleden,
Intussen zijn wij bezig met onze verhuizing naar het Waar-
derpad 3 1704EZ in Heerhugowaard. Daar komen wij in een 
kleine nieuwbouwwijk te wonen in een levensloop bestendige 
woning.
We zijn al gastvrij ontvangen in de Ontmoetingskerk aan de 
Middenweg. Een warme, actieve gemeente.
Wij zijn dankbaar voor alle kerkelijke contacten die we in Velser-
broek hadden.

Het ga jullie goed!
Met een hartelijke groet,

Wim en Hennie Meijles.

Bericht vanuit de Kerkenraad.
Ziekte ds Joep van den Berg en vervanging
Zoals u wellicht al gehoord heeft, heeft ds. Joep van den Berg 
zich ziek gemeld. Op dit moment is hij niet in staat werk te 
verrichten voor zowel onze gemeente als de protestantse 
gemeente Alphen. Dat zal in elk geval tot het eind van het jaar 
het geval zijn.
 
Wij verzoeken u gedurende zijn ziekte ds. Joep van den Berg 
niet te benaderen. Ds. Joep heeft een burn-out en heeft deze 
ruimte nodig om te herstellen. 
 
Tijdens zijn afwezigheid kunt u de andere predikanten ds Joke 
Zuidema of ds Gilda Polderman benaderen indien u een predi-
kant wilt spreken. Ook kunt u uiteraard KR-leden benaderen.
Ds. Joke Zuidema en ds. Gilda Polderman zullen samen crisis-
pastoraat uit de wijk van ds. Joep van den Berg overnemen. 
Samen met de Kerkenraad zal bekeken worden hoe andere 
werkzaamheden worden opgepakt en welke prioriteiten er 
liggen. 
 
Wij wensen ds. Joep van den Berg een spoedig herstel toe.
 
Zodra ds. Joep van den Berg zijn werk weer kan oppakken 
zullen we dit aan u melden via de kerkmededelingen en het 
kerkblad. 
 
Overige zaken
Sinds het vorige kerkblad is er geen KR geweest. De eestvol-
gende KR is 4 december gepland. In het volgende kerkblad zal 
ik daar verslag van doen.

Namens de Kerkenraad,

Leo Kruisselbrink

Scriba KR Santpoort Velserbroek
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Wat komt er veel op ons af als we de krant lezen en naar de 
journaals kijken. De oorlog die in Oekraïne gevoerd wordt, 
lijkt op de achtergrond te raken nu een heel andere oorlog 
woedt, tussen Israel en Hamas. Een oorlog die makkelijk tot 
een escalatie kan leiden in het Midden-Oosten. En die nu al 
invloed heeft op de verhoudingen in Nederland. Joden die 
hun samenkomsten afgelasten, hun scholen sluiten, zich niet 
meer durven uit te spreken. Moslims die zich bedreigd voelen 
omdat er een verband gelegd wordt tussen hen en terrorisme. 
Het allerergste is natuurlijk dat wat de Israëli’s overkomen is 
op de 7e oktober door die gruwelijke aanvallen door Hamas 
en dat wat de Gazanen overkomt nu Israël niets en niemand 
ontziend uit is op de vernietiging van Hamas. Hoe moet het 
ooit goed komen?

Zo gaan we straks de Adventstijd in vanaf zondag 3 december. 
Door het donker. Maar wel op weg naar het licht, zo willen we 
geloven. Hoe alles goed komt, weten we niet. Dát het goed 
komt, is ons beloofd. Er is zo’n mooi lied van Huub Oosterhuis 
met in ieder couplet de vertwijfeling: ‘God weet komt het 
goed, een rechtvaardige wereld waar niet de dood heerst’, 
maar in het laatste couplet wordt het vol vertrouwen uitge-
zongen: ‘God weet: het komt goed, een rechtvaardige wereld 
waar niet de dood heerst’.

Terugblik
Op donderdagochtend 19 oktober kwamen we na een kop 
koffie bij elkaar in de kerkruimte, om daar uit volle borst oude, 
vertrouwde liederen te zingen onder begeleiding van organist 
Cees Verschoor. Mooi was het om van een paar aanwezigen 
te horen waarom een bepaald lied zo dierbaar was geworden, 

dat maakte het zingen ervan indrukwekkend en ontroerend. 
Cees speelde ook twee maal een prachtige orgelsolo. Tot mijn 
verrassing ging het laatste muziekstuk over in een ‘Lang zal ze 
leven’ naar aanleiding van mijn verjaardag! Ingefluisterd door 
een paar gemeenteleden….

De ochtend werd afgesloten met een geheel verzorgde lunch 
in de ontmoetingszaal.

Mooie kerkdiensten zijn er geweest, vruchtbare vergaderingen, 
er is gezocht naar verstilling tijdens de meditatie-avonden, naar 
verdieping bij een gespreksgroep, een groep gemeenteleden 
heeft een weekend in het Lioba-klooster doorgebracht en we 
konden ons in een wijkberaad als gemeenteleden uitspreken 
over dingen die het kerk-zijn betreffen.

Vooruitblik 
Op vrijdag 24 november worden onze vrijwilligers in het 
zonnetje gezet en getrakteerd op een gezellige avond met 
een heerlijk diner. De kerk zou niet kunnen bestaan zonder 
al die mensen die hun steentje bijdragen. Heel hartelijk dank 
daarvoor. Zoals ik al eerder in een kerkdienst naar voren 
bracht: iedereen mag zich geroepen weten tot een taak. Dat 
hoeft niet per se iets groots en veelomvattends te zijn. Je 
kunt al bijdragen door eens een kaartje te sturen naar iemand 
waarvan je denkt dat hij/zij wel wat aandacht kan gebruiken. 
Of door een gesprek te beginnen, iets aardigs te doen, iemand 
op te zoeken of te bellen. 

Zondagochtend 26 november is het de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar. Op deze Gedachteniszondag herdenken we onze 
gestorven dierbaren en we noemen bij naam de gemeen-
teleden die overleden zijn. Ieder die dat wil kan een kaarsje 
aansteken om zo even heel dichtbij een gestorven geliefde te 
zijn en hem/haar op te dragen in gebed. We hopen op een 
troostvolle kerkdienst.
En ik zei het al: zondag 3 december begint de adventstijd. In 
deze kerkdienst zal het Naaldkerkkoor voor ons zingen. Fijn om 
op deze manier verbinding te voelen met onze rooms-katho-
lieke geloofsgenoten. 
Voor de adventstijd zijn adventskalenders aangeschaft, met 
daarin voor elke dag een korte overdenking, liederen en een 
gebed. Ze liggen bij de ingang van de kerk, en u mag er gratis 
één meenemen. Het is een manier om bewust toe te leven 
naar Kerst. 



Van de activiteitencommissie 

Zoals gewoonlijk eerst een terugblik. Ditmaal op een fijne 
zangochtend met Cees Verschoor en een hele gezellige lunch. 
Helaas ben ik vergeten om foto’s te maken! Maar gelukkig 
heeft Roel er één gemaakt om aan Ineke te sturen  en die wilde 
hij graag met ons delen. 

De koffieochtend van november zal net plaats gevonden 
hebben, als u dit blad in handen krijgt, daar valt nu nog niets 
over te melden.

Gaan we door naar de Kerstviering op 14 december. Het duurt 
nog even voor het zover is en de precieze invulling is daardoor 
nog niet bekend. In ieder geval starten we om 10.30 met koffie 
en is er een feestelijke lunch. 

En zeker voor deze bijeenkomst geldt dat vrienden, bekenden, 
buren van harte welkom zijn.

In verband met de inkoop is het fijn om te weten of u komt! En 
is het vervoer een probleem voor u, wij komen u graag halen 
( 0618203386)

Met hartelijke groet, Marian, Sita, Tanja en Marja.
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Van harte wens ik u en jullie allen alle goeds toe. Ik nodig u uit 
om contact met mij op te nemen als het eens minder goed 
gaat en u daar graag over wilt praten.

Met een hartelijke groet,

Gilda Polderman

Napret na Oekraiens schilderen
Bij deze wat foto’s van 5 november, gemaakt door Maryna. 
Volgens mij heeft iedereen het wel naar zijn zin gehad bij het 
schilderen? Het resultaat mocht er zijn!

Mocht je verder willen gaan met Petrykivka schilderen, kijk dan 
op de website van De Stookkamer in Haarlem, waar Maryna 1x 
per 2 weken op dinsdag en vrijdag workshops geeft.

 Groet van Margreet
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Om u te bedanken 
 

voor uw vrijwilligerswerk  
voor de Dorpskerk.  

  
U en uw partner zijn van harte 

welkom voor een gezellig samenzijn 
en een gezamenlijke maaltijd in de 

ontmoetingsruimte van de kerk. 
 

 

 

 
Samen eten 
& drinken 

- 
Ontmoeten en 

bijpraten 
- 

Vrijdag 
24 november 

van 16:30  
tot 20:00 uur 

- 
Ontmoetings-

ruimte, 
Dorpskerk 

 

Graag aanmelden 
voor 17 nov. bij 

Vicky Koster,  
Carla van Woensel, 

Marja Muller, 
 of Gerrit Out 

of via: 
kerkburo@pg-spvb.nl 

Vegetarisch eten? 
→→ laat het weten 
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Liobaklooster Egmond, 13-16 oktober

Met een gemêleerde groep waren we dit weekend te gast in Lioba. Gelet op het programma, de grote groep en de vroege diensten 
in het klooster was mijn inschatting vooraf dat we waarschijnlijk niet voor onze rust naar het klooster gingen. Dat klopte. Maar wat 
een rijkgevuld weekend, wat een fijn gezelschap en wat een hoop nieuwe ervaringen!

Lioba kent nog maar een kleine gemeenschap van vijf zusters en één broeder. Samen houden zij de eredienst gaande en denken 
ondertussen, zo hoorden we van broeder Marc, ook zakelijk na hoe ze de exploitatie van het klooster overeind houden. 

Metten, lauden, middagdienst, avonddienst, completen: we maakten veel gebedsdiensten mee. Deze bestaan vooral uit het zingen 
van de psalmen en andere liederen, kort gebed, een lezing, en een stilte die voor een druk hoofd de eerste keer ongemakkelijk 
lang bleek. De psalmen waren soms mooi en ontroerend, soms ook confronterend. Want wat moet je vinden van psalmen die God 
oproepen tot het slaan van de vijand, psalmen met veel woede, geweld en wraakzucht. Terwijl je hoofd vol zit met de beelden van 
het geweld tussen Israël en Hamas. 
Toch maar niet die moeilijke psalmen wegdoen, vond broeder Marc toen hem dat in het groepsgesprek werd gevraagd. Maar erop 
kauwen, nadenken over de betekenis. Er is geen scheidslijn tussen goede en kwade mensen, de scheiding tussen goed en kwaad 
gaat dwars door de mens heen, zo liet hij met veel armgebaren zien. Oók door een monnik.  

Samen met Joke en Simone gingen we aan de slag met psalm 23. Eerst met Lectio divina, en daarna creatief. Met als resultaat prach-
tige en heel persoonlijke verbeeldingen van wat die psalm bij eenieder opriep. 

We hadden bijzondere gesprekken over allerlei versies van klassieke en moderne geloofsbelijdenissen. En kwamen erachter dat 
teksten ruimte kunnen scheppen maar ook schade kunnen veroorzaken. Ook in de groep dachten we verschillend over aspecten van 
geloven, en over geloven zelf. Het was mooi om te merken dat daar ruimte en respect voor was. 
Op zondagochtend was er ruimte voor verwondering. Simone leidde ons door een schrijfopdracht. Met als verrassend resultaat een 
persoonlijk gedicht van rond de 20 woorden waarvan je niet wist dat je het in je had.

Lieve Margreet, Simone en Joke, nogmaals dank jullie wel voor de organisatie, de goede verzorging en de mooie activiteiten (één 
hebben we er zelfs nog tegoed).
Alle mede-kloostergangers: veel dank voor jullie fijne en inspirerende gezelschap.
Ik denk dat we allemaal letterlijk en figuurlijk goed gevoed naar huis gingen!

Er ging al een naam over tafel van een ander klooster. Maar voorlopig kunnen we nog wel een tijdje teren op dit mooie weekend!

Marja van Leeuwen



DE LITURGIE – een toelichting 
op onderdelen van de zondagse 
liturgie

Als u dit leest hebben we de eerste viering achter de rug waarin 
een liturgie gebruikt is die we in de gemeenschappelijke kerk-
diensten voortaan zullen gaan hanteren. We denken dat de 
kerkgangers zich zo minder ‘gast’ zullen voelen als ze een kerk-
dienst bijwonen in een gebouw dat hen niet zo vertrouwd is, 
maar meer ‘thuis’, omdat de liturgie ook in het eigen kerkge-
bouw gebruikt wordt. 

Grote veranderingen met dat wat u gewend bent zult u niet 
ontdekken. De Santpoorters kijken misschien even op bij 
het aansteken van een kaars aan het begin van de dienst, de 
Velserbroekers zullen het wellicht jammer vinden dat niet altijd 
meer hetzelfde lied bij het aansteken van de kaars gezongen 
wordt. Santpoorters zullen moeten wennen aan iets andere 
bewoordingen van de bemoediging en de groet, Velserbroe-
kers worden verrast door een andere melodie voor het ‘amen’ 
na de zegen.

Deze gezamenlijke liturgie hebben de twee predikanten, 
Joke en ondergetekende, opgesteld, waarna het uitgebreid 
besproken is in de beide werkgroepen Eredienst. Dat leidde 
weer tot aanpassingen, maar uiteindelijk tot een mijns inziens 
goed resultaat.

‘Goed’ gaat dan niet alleen over wat wij mooi vinden, maar 
heeft ook te maken met de oorsprong van en de historische 
ontwikkelingen binnen de liturgie. We staan in een lange 
traditie, die begonnen is met de tempeldienst zoals we die 
kennen uit het Oude Testament. In het Nieuwe Testament 
komen we belangrijke elementen tegen van de samenkom-
sten van de christelijke gemeente, elementen die ook nu het 
hoofdbestanddeel vormen van onze liturgie. De gemeente 
kwam destijds samen om: 
• te lezen uit de Schriften (1 Tessalonicenzen 5: 27)
• de prediking te horen (1 Timoteus 4: 13)
• de sacramenten te ontvangen (Handelingen 2: 42)
• te danken (Filippenzen 4: 6)
• met liederen God te loven (Kolossenzen 3: 16 en Efeziers 

5: 19)
• geld in te zamelen (1 Korintiers 16: 2)
Deze elementen hebben de basis gevormd voor de liturgie die 
daarna ontwikkeld is.

Joke Zuidema en ik zullen om de beurt iets schrijven over de 
liturgie in onze eredienst in KerkOnderweg. Deze keer wil ik iets 
vertellen over het begin, namelijk over de kaarsen, het onder-
deel ‘op de drempel’ en de bemoediging.

De kaarsen
Zoals u weet brandt de Paaskaars altijd. Als u de kerkruimte 
binnenkomt, ziet u het vlammetje al licht rondstralen. Het is 
het symbool van Christus, het licht voor de wereld. Hij is gast-
heer, hij verwelkomt u.
Aan deze kaars ontsteken we helemaal in het begin een andere 
kaars, die een plaats krijgt op de liturgische tafel, en we zingen 
daarbij een lied over het licht. We worden zo nog eens nader 
bepaald bij dat licht van Christus, dat voor ons aanwezig is en 
ons dag aan dag wil verlichten. 
Later in de dienst steken we aan de Paaskaars nog een kaarsje 
aan: dat voor de kinderen. Of ze in de kerkdienst zijn of niet: we 
denken aan hen en bidden dat ook zij verlicht zullen worden 
op hun weg.

Op de drempel
Na een korte stilte worden er drempelwoorden gesproken, 
meestal in een gebed. Het zijn woorden die ons leven van 
alledag willen verbinden met dat wat gaat komen in de 
viering. Je moet als het ware even loskomen van je dagelijkse 
zorgen en beslommeringen, om je vervolgens open te kunnen 
stellen voor wat van God uit tot je komt. Dit loslaten en deze 
toenadering kunnen al in de stilte, met eigen woorden, maar 
nu probeert de voorganger er woorden aan te geven.

Bemoediging
En dan bemoedigen we elkaar. Middenin alle dreiging van de 
wereld, midden in alles wat ons zorgen en verdriet geeft, ligt 
onze hulp in de Naam van de Eeuwige. De voorganger en de 
kerkgangers spreken het samen uit, om zo elkaar moed in te 
spreken:
“Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, die hemel en aarde 

gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en ons niet loslaat”. 
De eerste twee zinnen komen uit Psalm 124, het slot uit Psalm 
138 en 146. Daarmee staan we in de traditie van Israel, net als 
door het zingen van een psalm hierna.

In de volgende editie van het kerkblad kunt u meer lezen over 
de liturgie die wij gebruiken. Mocht u vragen hebben over het 
bovenstaande, laat het me weten.

Van harte hoop ik dat onze kerkdiensten, ook onze gemeen-
schappelijke diensten ons dichtbij God, maar ook dichter bij 
elkaar zullen brengen.

Gilda Polderman
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Bezoek vluchtelingenboot

Dinsdagmiddag 24 okt. zijn Jan en ik de spullen voor Sint-
Maarten gaan brengen op de vluchtelingenboot. Froke, een 
medewerkster die wij vorig jaar ook al mochten helpen en 
toen nog op de vorige boot Silja Europa, ontving ons en was 
blij met de ontvangen lampions, snoepgoed en rugzakjes. Ook 
dit keer weer ter beschikking gesteld door de samenwerking 
van drie diaconieën van de Ichtuskerk, de Engelmunduskerk 
en onze gemeente.

Wij kregen een rondleiding door de boot en Froke vertelde ons 
over het reilen en zeilen op de boot. Iedere bewoner heeft een 
pasje om te scannen als zij de boot verlaten en meldplicht als 
zij weer terugkeren.

Zij liet ons verschillende hutten zien, geschikt voor twee 
personen. Bewoners met kinderen hebben twee hutten 
tegenover elkaar, zodat de kinderen apart kunnen slapen. Ook 
bezochten we de vrouwen-ontmoetingsruimte, de leslokalen 
voor onderwijs aan de volwassenen, het buitendek en de 
eetzaal.

De kinderen gaan overdag naar school aan wal en men is bezig 
met een aparte speelruimte met toezicht. Er heerst een goede 
sfeer op de boot en er wordt voor gewaakt dat de bewoners 
elkaar niet hinderen.

De kleding die wij vorige keer ingezameld hadden wordt 
“verkocht” in een winkeltje  beheerd door eigen bewoners. 
Er wordt een pasje verstrekt dat geldig is voor maximaal drie 
items. 

Na de rondleiding namen we afscheid van Froke, want zij ging 
het Sint-Maarten lied oefenen met de kinderen, en zij bedankte 
ons nogmaals heel hartelijk.

Carla van Woensel
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Van de Diaconie

Beste mensen,
De collecten hebben in september het volgende opgebracht:
3 sep Diaconie    €  137,50
10 sep PKN / Kinderen en jongeren €  144,25
17 sep KiA-project Z 000093  €  193,40
24 sep PKN / Zending   €  235,95

Daarnaast is nog € 55,00 ontvangen voor de diverse collecten.
Voor onze Kerk werd in totaal € 612,95 ontvangen.
Alle gevers worden hartelijke bedankt!

Actie COA - Asielboot Velsen-Noord
In Driehuis hebben we geen vervolgactie kunnen doen maar 
begin oktober kregen we wel weer een verzoek van ons 
contact op de nieuwe asielboot om ook dit jaar haar weer te 
helpen met het organiseren van een Sint-Maarten optocht 
door de boot voor de daar aanwezige kinderen. Net als vorig 
jaar hebben we daar samen met de diaconieën van de Engel-
munduskerk in Velsen-Zuid en de Ichtuskerk in IJmuiden graag 
gehoor aan gegeven. 
Hiernaast vindt u van Carla van Woensel een verslag van ons 
bezoek aan de asielboot.

Voedselbank 
Velsen
In de laatste week van 
oktober hebben we 
ook weer goederen en 
geld ingezameld voor 
de Voedselbank. Na 
oproepen via een nieuws-
brief en de zondagse 
liturgieën heeft u boven 
verwachting veel etens-
waren, schoonmaak- en 
hygiënemiddelen inge-
bracht in het Kruispunt en de Dorpskerk. Al deze spullen zijn 
direct na de zondagse dienst door mensen van de Voedsel-
bank bij ons opgehaald.
Via de collecte, online donaties en via onze bank ontvingen wij 
meer dan € 900.
Voorwaar een prachtig resultaat, waarvoor wij een ieder harte-
lijk bedanken!

Namens de Diaconie, Jan Bothof
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Vanuit Werkgroep Inspiratie

Stiltemeditatie
De stiltemeditatie is er elke maandagochtend om 9 uur in het Kruispunt. Iedereen komt binnen in stilte en zoekt een plekje. Dan 
wordt de kaars aangestoken en klinkt drie keer de gong. Vervolgens is het 25 minuten stil. Iedereen mediteert op haar of zijn eigen 
manier, zolang het maar in stilte gebeurt. Na 25 minuten klinkt opnieuw drie keer de gong en gaat iedereen naar huis of schuift aan 
bij de koffie/thee. Er komen nog steeds nieuwe mensen bij. Ook u bent van harte welkom. 
Nogmaals een oproep: als u graag een stiltemeditatie zou willen bijwonen, maar overdag niet kunt deelnemen, dan is ons idee om 
ook in de avond dit te organiseren. Geef uw belangstelling dan door aan Lieke van Beek, Gilda Polderman of Joke Zuidema. Dan kijken 
wij of in januari dit kan starten in de Dorpskerk. 

Christelijke meditatie
Het uurtje mediteren op de woensdagavond gaat door. Iedereen die wil, kan aansluiten. De eerstvolgende avonden zijn woensdag 
15 november en 6 december. We zitten in een kring, en na een kopje koffie of thee wordt het stil, we sluiten onze ogen en kijken wat 
er in de stilte boven komt na het horen van een lied, een Bijbeltekst, een verhaal. Soms kun je zomaar opeens geraakt worden, of tot 
inzichten komen, of je dicht bij God voelen. Gewoon een keer kennismaken kan natuurlijk, u legt zich niet vast voor alle avonden. 
Tijd: 19.30 uur – 21.00 uur 
Plaats: consistorie Dorpskerk
Meldt u zich even aan bij Gilda Polderman (gildapolderman@planet.nl)? Dan weten we hoeveel stoelen we klaar moeten zetten en 
hoeveel koffie en thee er gezet moeten worden.

Bijbelverkenning: de schepping
In oktober ging het over Eva, de zondebok. We hebben ontdekt dat Eva geen verleidster was en dat in het verhaal van Genesis het 
woord zonde niet voorkomt. En natuurlijk nog veel meer.
De deelnemers, zowel in het Kruispunt als in de Dorpskerk, wilden ook graag nog met Genesis 1 en 2 aan de slag. Over de schepping 
dus. Ook daar is veel over te vertellen en te ontdekken.
Het staat los van de vorige keer, dus iedereen die wil is welkom:
Donderdag 7 december 19.30 uur in het Kruispunt
Van harte welkom! 

Soep en spirit
Een laatste oproep: Wie wil toegevoegd worden aan een groep mensen in de buurt om samen af en toe 
te eten en een tekst te bespreken. Rond 18.30 beginnen en rond 20.30 weer uit elkaar gaan. We hebben 
nog niet zoveel aanmeldingen, dus geef u snel op. Meer informatie staat in de vorige nummers van Kerk 
Onderweg. 
Opgeven kan bij Gilda Polderman (gildapolderman@planet.nl  of 06-43715888) of Margreet Baalbergen 
(margreetenpaul@quicknet.nl of 06-41073650). Afhankelijk van de aanmeldingen en afstemming van de 
wensen kunnen één of meerdere groepen starten bij een deelnemer aan de huiskamertafel of eventueel 
in een ruimte in de kerk. 

Kerststallen
Er zijn inmiddels al mensen die hun kerststallen willen tentoonstellen in de Dorpskerk en/
of het Kruispunt. Als u thuis ook één of meer kerststallen heeft en u wilt die tentoonstellen 
in de week van 9 tot 18 december, laat het dan even weten bij Gilda Polderman of bij Joke 
Zuidema. Op zondag 10 december willen we na de kerkdienst ook anderen uitnodigen 
om te komen kijken. 
Wij hopen op een mooie tentoonstelling! 

Hartelijke groet vanuit de werkgroep Inspiratie,

Gilda, Margreet, Lieke, Marja, Simone en Joke.
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Ruim € 778,- voor Madras

Zo’n tien maanden per jaar zijn de dames van de Creatieve MaandagOchtendGroep (CMOG) in de Ontmoetingsruimte van de Dorps-
kerk op maandag enkele uren in de weer voor het goede doel. Met naald en draad, kwasten en scharen, lapjes in alle soorten en 
maten én onderwijl met gezellige kout maken zij hun producten. Die vinden hun weg naar de CMOG-kraam, die tijdens de jaarlijkse 
Pinkenveiling bij de Naaldkerk staat, dit keer op 14 oktober. 

Bij de kraam kan ook de naam van een pop (Jesmaij) geraden worden evenals de waarde van levensmiddelen in een mand. Marja 
Zwart uit Santpoort wint de pop, die zij voor iemand in IJmuiden bestemt. De waarde van de levensmiddelenmand wordt op een 
haar na (119,57 euro) geraden door Han Lammers uit IJmuiden, die spoorslags uit de havenplaats terugkomt om zijn prijs op te halen. 
De levensmiddelen zijn door de creatieve dames aangeschaft en ter beschikking gesteld.

Al 28 jaar is het goede doel de activiteiten van Stephan Vidyakar en zijn stichting ‘Udavum Karangal’ (Helpende Handen) in Chennai, 
het vroegere Madras, in India. Met zijn medewerkers biedt Vidyakar hulp aan ‘verschoppelingen der aarde’, van alle leeftijden. Hij geeft 
hen onderdak, scholing, medische zorg en begeleidt jongeren naar een zelfstandig leven. Vidyakar laat weten trots te zijn op ‘the 
Ladies of the Church’ die al zo lang zijn werk ondersteunen.

De totale opbrengst van € 777,95, inclusief een anonieme gift van € 250,- gaat via de stichting Santpoort helpt Madras naar het Verre 
Oosten. 
De leden van de CMOG bedanken alle betrokkenen voor hun steun.

Jantine Hartendorf en Coba Slings

           Voor de kraam van de Creatieve groep staat de levensmiddelenmand waarvoor een man de lijst invult. Rechts op de tafel zit pop Jesmaij met een zwarte bos haar. (Foto Argus)
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Petrus

Leestip: Goedheid voor het 
oprapen

Goedheid, schoonheid, waarheid, liefde, het ligt allemaal voor het 
oprapen, ook in deze wereld vol ellende en rottigheid, schrijft 
Margriet van der Kooi in haar nieuwe boek.

De aarde is vervuld

van goedertierenheid,

van goddelijk geduld

en goddelijk beleid. 

Gods goedheid is te groot

voor het geluk alleen,

zij gaat in alle nood

door heel het leven heen. 

Aan dit lied van Willem Barnard moest ik denken bij het lezen van 
het nieuwe boek van Margriet van der Kooi. Een boek over goed-
heid in een wereld die vol is van oorlog, geweld, klimaatzorgen, 
onrecht en ga zo maar door. 
 
Margriet van der Kooi: Goedheid voor het oprapen. Oog hebben 
voor liefde en hoop,
Uitgeverij KokBoekencentrum 
Margriet van der Kooi is predikant in de Protestantse Kerk. Ze heeft als 
geestelijk verzorger in verschillende ziekenhuizen gewerkt en is nu 
als hart- en zielzorger verbonden aan het Daan Theeuwes Centrum in 
Woerden. Haar eerdere boeken gaan over hoop, verdriet en pelgrims. 

Moed vatten
Nu dus een boek over goedheid waarin, zo staat op de achterflap, 
‘Margriet van der Kooi ons wil aanmoedigen om te kijken naar sporen 
van goedheid, recht en waarheid, van liefde, schoonheid en hoop. Om moed te vatten, tegen het cynisme, tegen de wanhoop in.’ 
En zelf schrijft Van der Kooi: ‘Ik ben er zeker van dat het goed is voor het hart en de ziel als we aandacht geven aan wat goed is, aan 
waar we dankbaar voor kunnen zijn, aan wat lukt, aan voortgang. Aandacht voor goeds en goedheid beschermt ons tegen wanhoop, 
moedeloosheid en cynisme, en brengt bloei en hoop.’ Het zijn woorden die mij in deze moeilijke tijd voor de wereld raken, we zijn 
allemaal wel toe aan wat goedheid en aan een hulp bij het zien van goedheid om ons heen. 

Rode draad
Als een theoloog een boek over goedheid schrijft, verwacht je dat de zoektocht begint bij de kerk. Zo niet bij Van der Kooi. Zeker, 
de goedheid in de kerk komt aan bod, maar pas in het laatste hoofdstuk. Dat betekent niet dat Gods goedheid, liefde en trouw niet 
eerder aan bod komen, het is de rode draad door het hele boek heen. Dat, en de verhalen uit de praktijk die zo typerend zijn voor 
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Margriet van der Kooi. Kleine verhalen over gewone mensen die de goedheid vinden of zelf de goedheid zijn door hun daden, hun 
woorden, of hun stil-zijn. 

Liefde en vriendschap
Van der Kooi bespreekt verschillende plaatsen waar goedheid te vinden is. Het kleinste hoofdstukje gaat over de meest vanzelfspre-
kende plek; goedheid die we ontvangen in liefde en vriendschappen. Goedheid in de zorg, de plek waar Van der Kooi de meeste 
ervaring mee heeft, komt daarna. Goedheid die bestaat uit aandacht, uit een klein gebaar, uit goede zorg, iedereen die weleens een 
ziekenhuis of zorginstelling is binnengestapt, herinnert zich wel zo’n moment van goedheid. 

Derde plekken
Intrigerend is ook de goedheid die te vinden is in de zogenaamde derde plek. Van der Kooi haalt de socioloog Ray Oldenburg aan, die 
zegt: ‘De eerste plek is het huis dat je bewoont met je huisgenoten. De tweede plek is je werk, betaald of vrijwillig, waar je collega’s 
ontmoet. En derde plekken zijn plekken waar je komt en waar je iets gemeenschappelijks hebt met mensen met wie je niet nood-
zakelijk bevriend bent – al kan dat ook - en met wie je nu en dan gezamenlijke dingen doet.’ Denk aan een stamkroeg, een dorp dat 
samen een supermarkt openhoudt, een voetbalvereniging, of het koffieapparaat in de supermarkt. Ook de schepping komt aan bod 
als vindplaats van goedheid, ‘het gemeenschappelijke huis van de schepping’ volgens Van der Kooi. 

In het hoofdstukje ‘Goedheid voor het oprapen in ons land’ benoemt Van der Kooi, dwars tegen alle mopperaars in, de goede en 
mooie kanten van Nederland: vangnetten, vrije verkiezingen en de trias politicas. Met al deze beschrijvingen van vindplaatsen van 
goedheid zal zelfs de meest geharde cynicus moeten toegeven dat er zeker ook goede dingen te vinden zijn. 

De kerk
‘In de kerk worden ons taal en metaforen aangereikt die we nergens anders vinden’, schrijft Van der Kooi in het laatste hoofdstuk 
van haar boekje. Via de kerk is het adres te vinden waar ons verlangen naartoe mag en bij wie de goedheid te vinden is. Er is ruimte 
voor de roep om ontferming, het kyrie, en voor het gloria, de uitroep van vreugde naar God. Het is ook de plaats waar tradities en 
gebruiken worden bewaard, en die kunnen nog weleens goed van pas komen op onze levensreis. 

De liturgie, het samen God de lof toezingen, de mensen ons voorgegaan, heilige, halve heiligen en zondaars, we vinden ze allemaal 
in de kerk. Mooi om zo naar de kerk te kijken, als een schatkamer van Gods liefde en goedheid. 

Nieuwe zorgeloosheid
Als laatste reikt Van der Kooi in dit boekje een mooi begrip aan; nieuwe zorgeloosheid. 
Weten van goedheid is niet een zorgeloosheid van dat het je allemaal niets schelen kan wat er in de wereld gebeurt, niet een zorge-
loosheid van je volledig concentreren op jezelf, maar een zorgeloosheid die voortkomt uit het besef dat we zijn opgenomen in Gods 
goedheid. 

Margriet van der Kooi citeert veel liederen en gedichten, ik moest bij dit laatste begrip denken aan de berijmde versie van Psalm 90:

‘Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen

de zekerheid van allen die U vrezen.

Geslachten gaan, geslachten zullen komen:

wij zijn in uw ontferming opgenomen.

Wij mogen bouwen op de vaste grond

van uw beloften en van uw verbond.’ 

Aanmoediging
Dit boekje van Margriet van der Kooi is een aanmoediging om anders te gaan kijken. Om niet alleen de ellende en de rottigheid te 
zien, en ja die is er, maar om ook, en vooral, te kijken naar goedheid, schoonheid, recht, waarheid en liefde. Het ligt allemaal voor het 
oprapen, kijk maar goed. 

Elsbeth Gruteke



op te pakken. We zijn daar heel blij mee en wensen Yvonne, het 
team en de huisgenoten alle goeds en veel plezier.

In september hebben we afscheid genomen van Anneke 
Abma als coördinator van Arkhuis Pelletier. We zijn Anneke 
heel dankbaar voor wat ze in het afgelopen jaar heeft gedaan. 
Ze heeft het team door een moeilijke periode heen geholpen. 
Omdat Anneke al vanaf het prille begin bij onze Ark betrokken 
is raken we het contact met haar vast niet helemaal kwijt.

Gelukkig is het team van Pelletier inmiddels wel versterkt. Yvonne 

Tromp, die al was begonnen als oproepkracht in de Werkplaats, 
is Anneke opgevolgd als teamleider/verantwoordelijke voor 
het huis. Ze draait daar inmiddels al een paar maanden mee, 
is goed ingewerkt en heeft er zin in om naast een aantal dien-
sten als woonbegeleider ook de verantwoordelijkheden voor 
het huis op te pakken. We zijn daar heel blij mee en wensen 
Yvonne, het team en de huisgenoten alle goeds en veel plezier.

In de afgelopen maanden zijn Vickey Herman de Groot – 

Boon en Henny van Hensbergen ook goed ingewerkt als woon-
begeleiders in het huis. Vickey met een vast aantal diensten per 
week en Henny als oproepkracht, waar we graag gebruik van 
maken. Welkom, Henny en Vickey, ook met jullie voelen we ons 
rijk. Veel plezier in De Ark!

In september hebben we twee nieuwe huisgenoten 
onthaald. Louise Kristalijn uit Goes is gaan studeren aan de 
Hogeschool in Haarlem en heeft bij ons een kamer gekregen. 
Als tegenprestatie draagt ze haar steentje bij aan het gemeen-
schapsleven in het huis. Zo kookt ze op donderdag vaak samen 
met Ezra, hartstikke gezellig!

Anna Eckholt uit Berlijn is onze eerste vrijwilliger uit het ESC-pro-
gramma (European Solidarity Corps). Zij blijft een jaar en werkt 
volop mee in huis én in de Werkplaats.

Herfst
Dagelijks gebeurt er 
bijzonder veel op de 
verschillende plaatsen in 
onze Arkgemeenschap. 
Het is indrukwekkend hoe 
hard er gewerkt wordt en 
hoeveel kleine en grotere 
hoogtepuntjes er met de 
tijd voorbijvliegen. Laten we 
niet vergeten om van al dat 
moois te genieten, zeker in de huidige tijd en context.

Met deze nieuwsbrief willen we jullie - alle vrienden en volgers 
van De Ark in Bloemendaal - weer bij te praten over de ontwik-
kelingen.

Nieuwe medewerkers en huisgenoten in Arkhuis 
Pelletier
In september hebben we afscheid genomen van Anneke 

Abma als coördinator van Arkhuis Pelletier. We zijn Anneke heel 
dankbaar voor wat ze in het afgelopen jaar heeft gedaan. Ze 
heeft het team door een moeilijke periode heen geholpen. 
Omdat Anneke al vanaf het prille begin bij onze Ark betrokken 
is raken we het contact met haar vast niet helemaal kwijt.

Gelukkig is het team van Pelletier inmiddels wel versterkt. Yvonne 

Tromp, die al was begonnen als oproepkracht in de Werkplaats, 
is Anneke opgevolgd als teamleider/verantwoordelijke voor het 
huis. Ze draait daar inmiddels al een paar maanden mee, is goed 
ingewerkt en heeft er zin in om naast een aantal diensten als 
woonbegeleider ook de verantwoordelijkheden voor het huis 

 Louise    Anna

Anouk - Eva - Yvonne
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De maandelijkse column van Ds. Verhoeff
 

Vandaag Inside

dinsdag 31 okt 2023  

Zegt u nou maar niet dat u nooit kijkt, wij weten wel beter. Als iedereen die zegt nooit te kijken gelijk 
zou hebben, dan was er geen publiek. Maar gemiddeld schakelen elke dag 1,2 miljoen mensen in. 
En u hoort daarbij. Misschien niet elke dag, maar wel regelmatig. En u kunt het een guilty pleasure 
noemen zoveel als u wilt. Als u maar niet zegt dat u nooit kijkt.

Uit de titel weet u al dat ik het heb over Vandaag Inside, met Wilfred Genee, Johan Derksen en René 
van der Gijp. Het behoort tot de best bekeken programma’s op de vaderlandse televisie. Ná elke 
willekeurig voetbalwedstrijd en het Journaal als er oorlog is. Maar in ieder geval ver vóór alle andere 
talkshows. Concurrent Op1 scoort ongeveer 400.000 kijkers.

Als regelmatige toeschouwer kent u de succesformule. Genee is de presentator die het zuigen tot kunst heeft verheven en elke gast 
meer weet te ontlokken dan die zelf voor mogelijk hield. Derksen verkondigt zonder veel gêne en kennis van zaken zijn mening over 
alles. En dat is veel. Van der Gijp tenslotte lacht hard en aanstekelijk. En vooral om zichzelf.

Vandaag Inside is de praattafel voor de gewone man. Hier geen omgevallen boekenkasten die hun afgewogen oordeel komen venti-
leren. Geen hoogleraren, literatoren en journalisten van de NRC. Maar Wierd Duk en Valentijn Driessen van De Telegraaf. Eus en Rutger 
Castricum. Angela de Jong en Albert Verlinde. En Mark Rutte in hemdsmouwen.

Vandaag Inside is een voetbalkantine waar men af en toe ook flink uit de bocht vliegt. Zo zette Van der Gijp ooit de Vlaamse transge-
nder journaliste Bo van Spilbeeck voor gek door een jurk aan te trekken en een pruik op te zetten. Voetbal is volgens de heren geen 
sport voor homo’s. Akwasi was een soort Zwarte Piet. En over de kaars zullen we maar zwijgen.

Toch is er ook een andere kant. Wilders krijgt onder uit de zak om zijn Islam-standpunten. Netanyahu wordt een oorlogsmisdadiger 
genoemd, maar tegelijk wordt ieder vorm van antisemitisme veroordeeld. Er wordt een scherp onderscheid gemaakt tussen Hamas 
en de rechtvaardige Palestijnse zaak. En elk slachtoffer van cancelen kan op sympathie rekenen.

Ook ik kijk soms. Maar er is één ding waar ik me aan erger. En dat is wanneer Derksen de bijbel neerzet als een achterhaald sprookjes-
boek en iedere dominee als idioot. Geloven is voor de dommen. Ik word natuurlijk gewoon in mijn eer aangetast. Maar ik denk ook: 
dit is een 19e-eeuws beeld van kerk en geloof. Kom op man, laat je eens bijpraten.

Zelf ben ik graag bereid om aan te schuiven en die taak op me te nemen. Of ik gebekt genoeg ben betwijfel ik, maar iemand moet 
het doen. In ieder geval houd ik net als Gijp van lachen. Lekker man. En net als Derksen heb ik verstand van veel. Zoveel dat een paard 
er de hik van krijgt. Ik zou kortom zeggen: kom op Genee, bel me.
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November
vr 17 Openbaring 12:1-12 Juich, hemel!

za 18 Openbaring 12:13-18 De woedende draak

zo 19 Openbaring 13:1-10 Standvastigheid en trouw

ma 20 Openbaring 13:11-18 Het getal van het beest

di 21 Openbaring 14:1-13 In verbondenheid met de Heer

wo 22 Openbaring 14:14-20 Rijp voor de oogst

do 23 Psalm 12 Bescherming tegen verraders

vr 24 Matteüs 25:1-13 Wachten op de bruidegom

za 25 Matteüs 25:14-30 Welkom bij het feestmaal

zo 26 Matteüs 25:31-46 Jullie deden het voor Mij

ma 27 Openbaring 15:1-8 U alleen bent heilig

di 28 Openbaring 16:1-11 De offerschalen

wo 29 Openbaring 16:12-21 Het is voorbij!

do 30 Jesaja 63:1-6 De wraak van de HEER

December
vr 1 Jesaja 63:7-14 Gods ontferming en grote liefde

za 2 Jesaja 63:15–64:2 Scheur de hemel open 

zo 3 Jesaja 64:3-11 Wij zijn het werk van uw handen

ma 4 Openbaring 17:1-8 Het grote Babylon

di 5 Openbaring 17:9-18 Het lam zal overwinnen

wo 6 Openbaring 18:1-8 Gevallen is Babylon

do 7 Openbaring 18:9-24 Al je rijkdom voorbij

vr 8 Openbaring 19:1-10 Zuiver, stralend linnen

za 9 Openbaring 19:11-21 Trouw en betrouwbaar

zo 10 Psalm 35:1-10 U bevrijdt de zwakken

ma 11 Psalm 35:11-28 Van uw roem wil ik zingen

di 12 Openbaring 20:1-10 De eerste opstanding

wo 13 Openbaring 20:11-15 Het boek van het leven

do 14 Psalm 123 Wees ons genadig

Bijbelleesrooster 17 november tot 15 december 2023
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AgendA

• Maandag 20, 27 nov en 4, 11, 18 dec 9.30 uur  StilteMeditatie in het KruiSpunt

• vrijdag 24 noveMber,   16:30-20:00 uur  vrijwilligerSavond dorpSKerK

• woenSdag 29 noveMber  15.00 uur  bijbelverKenning: geneSiS 1 en 2 in de dorpSKerK

• Maandag 4 deceMber   19.30 uur  KerKenraadSvergadering dorpSKerK

• woenSdag 6 deceMber   9.30 uur  chriStelijKe Meditatie in de dorpSKerK

• donderdag 7 deceMber  19.30 uur  bijbelverKenning: geneSiS 1 en 2 in het KruiSpunt

• vrijdag 8 deceMber   16.30-19.00 uur  KerStchallenge voor 9-12 en 12-16 jaar

• Maandag 11 deceMber   19.30   KerStattentie MaKen KruiSpunt

Draag de namen
die wij noemen

eens en altijd
Aan uw hart:

Dat geen mens
ooit dieper valt

dan de holte
van uw hand.

God bewaar hen
want zij zijn toch

in uw liefde
ingelijst!

(Sytze de Vries)

26 november 2023, 
gedachtenisdiensten



Uitvaartbureau

- Piëteitvolle uitvaartbegeleiding
- Alles in eigen beheer
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- auto’s: wit/zwart/grijs
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud  Kerkhoff

� Inspecties
� Meerjaren prognoses

� Offerte beoordeling
� Bestekken

� Directievoering
� Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties �roltrappen �rolpaden �gevelonderhoud

R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 – 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedauw 6
1991 HS Velserbroek
tel:+31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:36  Pagina 1

BEN VREMAN
Uw Warme Bakker
Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven

een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:39  Pagina 1

Zadelmakerstraat 64 | 1991 JW  Velserbroek
T 023 520 2000 | info@cornegge.nl | www.cornegge.nl

Santpoort
deel 1, 2 en 3 
Schrijver en Santpoorter Guus hartendorf 
schrijft een reeks boeken over het Dorp 
Santpoort. Deel 1, 2 en deel 3. 

Voor degene die de reeks nog niet heb-
ben, is er nu een pakket te bestellen. 
Deel 1, 2 en 3 tesamen van € 69,50 voor 
€ 60,-- excl. verzendkosten. 

Voor bestelling: info@cornegge.nl
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Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud Kerkhoff
Uitvaartzorg

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

          Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

Philip Out, Register
Makelaar-Taxateur
M: +31-(0)6-39545320
E: info@supermakelaar.nl
W: www.supermakelaar.nl

Philip Out 

Register Makelaar-Taxateur

M:  +31-(0)6-39545320

E:  info@supermakelaar.nl

W: www.supermakelaar.nl

 Hier had uw advertentie
kunnen staan!

Info tel.: 023 - 538 51 10

Drogisterij
van ASSEMA

Galle Promenade 14, 1991 PR Velserbroek

Telefoon 023 538 79 45

Lange Nieuwstraat 469A, 1971 GE IJmuiden

Tel. 0255 519 109 Fax 0255 530 628

e-mail: ijmuiden@wado.nl

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord

Tel. 023 539 45 45 Fax 023 538 53 34

e-mail: santpoort@wado.nl

www.wado.nl

BOUDESTEIJN B.V.

* INTERNATIONALE VERHUIZINGEN

* OVERZEEVERPAKKINGEN

* VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG

* HORIZ. HEFBARE CONTAINERS

“ DOE-HET-ZELF’ VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

J. van Alten Uurwerkreparaties

Schoener 87, 1991 XB Velserbroek

Tel. 023 - 538 10 74

www.uurwerkreparaties.nl

In de gemeente Velsen wordt
uw klok gratis opgehaald

en na reparatie weer thuisbezorgd!

M
T

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl

Hier kan uw advertentie staan. 

Meer info, bel of mail Gerrit Out 

06-29 04 70 97, gertje.out@gmail.com



K. BOOT
SCHILDERWERKEN

TEL: 023-5384336      |      SANTPOORT-NOORD      |    GSM: 06-25278608

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie
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Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebepaling van uw woning

www.wado.nl

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij

Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94, 

www.ijmonduitvaart.nl

Vragen, een overlijden melden? 06 300 93 482 
info@pattyduijn.nl www.pattyduijn.nl   

Begeleiding bij leven en afscheid
Team Patty Duijn

–  Specialist in luisteren en vertalen van wensen
–  Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
–  Expert in gespreksvoering terminale situaties
–  Begeleiding met oog voor detail en eigenheid



Vertrouwenspersonen
Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen 
door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u 
contact opnemen met (voor Santpoort) ds. Juup van Werk-
hoven, e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon: 
06 – 2304 2861 en (voor Velserbroek) Jody van der Velde 
telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com. 
Zie ook onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor 

handreikingen en een protocol.
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Velserbroek

Kruispunt
Algemeen

Autorijdienst 
Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan 

van tevoren naar dhr. Ton Zaal 023 5374896 of stuur een 

e-mail naar vbautorijdienst@pg-spvb.nl.

Velserbroek
KERKGEBOUW Het Kruispunt 
Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek t: 023-5374678 

BEHEERDER 
Willem Meesters t: 023-5373281 
e: kruispuntbeheerder@pg-spvb.nl 

PREDIKANTEN 
Ds. Joep van den Berg
Wegens ziekte is ds. niet beschikbaar. U kunt voor crisis-
pastoraat met één van onze andere predikanten contact 
opnemen. 

Ds. Joke Zuidema t: 06-38014580 
e: dsjokezuidema@pg-spvb.nl 

BEZOEKCOÖRDINATOR 
Alies Passchier t: 06-12218039 e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST VELSERBROEK
Adriaan Rensen, secr. e: vberedienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT VELSERBROEK
Aart Hoorn, secr. e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

HART VOOR VELSERBROEK
e: info@hartvoorvelserbroek.nl

Kerkdiensten 
Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.nl

19 november

 10.00 u Dorpskerk Ds. Henk Reefhuis

 10.00 u Kruispunt Ds. Ben de Boer

26 november

Gedachtenisdiensten

 10.00 u Dorpskerk Mw. ds. G. Polderman

 10.00 u Kruispunt Mw. ds. J. Zuidema

3 december, eerste advent

 10.00 u Dorpskerk Mw. ds. G. Polderman

 10.00 u Kruispunt Mw. J. van der Velde

10 december, tweede advent, gezamenlijke dienst

 10.00 u Dorpskerk Mw. ds. J. Zuidema

 
Contactinformatie 
KERKENRAAD 
Voorzitter: Suzanne de Mik 
e: krvoorzitter@pg-spvb.nl 
Scriba: Leo Kruisselbrink e: krscriba@pg-spvb.nl 
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek 

KERKELIJK BUREAU 
Ruud Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl 
Post: Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: Gerrit Out e: cvkvoorzitter@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Hans van Alten 
e: cvkpenningmeester@pg-spvb.nl 
Administratie: Teun Zondag t: 023-5386064 
e: cvkbijdrageadministrateur@pg-spvb.nl 
Secretaris: Trees van Gastel e: cvksecretaris@pg-spvb.nl 
Bank: NL37 INGB 0000 1192 46 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Santpoort-Velserbroek 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorzitter: Vacant e: cvdvoorzitter@pg-spvb.nl 
Secretaris: Heine Wagenaar e: cvdsecretaris@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571 
e: cvdpenningmeester@pg-spvb.nl 
Bank: NL23 INGB 0000 5371 80 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velserbroek 
Post: kerkelijk bureau 

WERKGROEP INSPIRATIE
Joke Zuidema en Gilda Polderman, secr. e: inspiratie@pg-spvb.nl

WERKGROEP KERK NAAR BUITEN
Heim vd Velde, secr. e: kerknaarbuiten@pg-spvb.nl

WERKGROEP KERK IN ACTIE
Interne contacten: Theo Beskers of Hetty Vink-Postema 
e: kiasecretaris@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Herman Westerhoud t: 06-13057663 
e: kiapenningmeester@pg-spvb.nl 
Bank: NL42 INGB 0001 7755 28 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. Santpoort Velserbroek inzake ZWO

Bezoekgroep 
Contactpersoon:
mw. Coba Slings t: 023 5376634

Autorijdienst 
Zuid (coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)   

19 november mw. P. Muller      06-25178153

26 november  mw. A. Hurkmans        023-5371086

3  december   mw. S. Meulenbelt      06-20247493   

10 december  dhr. E. van der Kooij   06-15890135

Noord (coördinator dhr. J. Bothof 06-49413571)

12 november dhr. R. Pomp 06-49932782

19 november dhr. D. van Dassen 06-45451231

26 november mw. C. van Woensel 023-5381515

3 december dhr. M. de Groot 023-5376942

10 december mw. S. van der Kaaij 06-21928058

Santpoort
KERKGEBOUW De Dorpskerk 
Burg. Enschedélaan 65-65a, 2071 AT Santpoort-Noord 
Ontmoetingscentrum t: 023-5378820 

BEHEERDER 
Gerrit Out t: 023-5378820 
e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl 

PREDIKANT 
Ds. Gilda Polderman t: 023-5834656 en 06-43715888 
e: dsgildapolderman@pg-spvb.nl 

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ 
Elina Keijzer t: 072-5120528 
e: dorpskerkorganist@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST SANTPOORT
Els Kamerbeek, secr. e: speredienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT SANTPOORT
Gilda Polderman, secr. e: sppastoraat@pg-spvb.nl

Colofon
KERKBLAD REDACTIE
Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruisselbrink en 
Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9, 
2082HA  Santpoort Zuid t: 06 15890135
e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING
Geen kerkblad ontvangen? 
Mail naar kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ
De Kopij voor Kerkblad nr. 10 t/m donderdag 30 november 
2023 verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/

Collectebonnen 
Collectebonnen kosten €0,50 per stuk; u kunt ze kopen 
door een veelvoud van €10,00 over te maken op bankreke-
ning NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse 
Gemeente te Santpoort-Velserbroek. Graag vermelden 
“collectebonnen” en ook uw adres erbij. De bonnen worden 
dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.


